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Beste lezer,

U hebt momenteel de tiende editie van De 
Muzikrant in handen! Dat wil zeggen dat we 
al zo’n vier jaar het wel en wee binnen onze 
vereniging documenteren in dit boekje. Heb 
je de eerste editie nog ergens liggen? Heel 
leuk om die nog eens te bekijken, geloof ons! 
Vanwege deze tiende editie hebben we onze 
layout even onder handen genomen, het 
resultaat daarvan zag je al op de cover en verder in dit boekje. Heb je trouwens 
nog andere suggesties qua layout of inhoud? Laat ons dan zeker iets weten, wij 
staan altijd open voor feedback.

Ondertussen zijn we bijna september, na enkele weekjes muzikale vakantie 
zijn we klaar om er opnieuw in te vliegen. De inschrijvingen van onze 
muziekopleiding staan voor de deur, jong en oud is welkom op zondag 10 
september! Met een voltallig lerarenkorps inclusief enkele nieuwe gezichten 
zorgen we er opnieuw voor dat onze opleiding op volle toeren zal draaien. 
Met een jeugddag in het verschiet, als kennismakingsactiviteit en eveneens 
als voorbereiding op het Dessertenconcert in november, hebben we een druk 
najaar voor de boeg. Daarnaast hebben we ook met het Musate-orkest enkele 
leuke activiteiten op de kalender staan, waaronder een repetitieweekend aan 
zee om ons voor te bereiden op de Nacht van Musate-concerten in oktober. 
Met deze concerten trachten we opnieuw een ruim publiek te boeien met een 
gevarieerd programma. Iets om naar uit te kijken! De kalender met al onze 
activiteiten kan je trouwens steeds terugvinden op het einde van dit boekje én 
op onze website.

Tot op een van onze volgende activiteiten!

Anneleen, Leen, Wim en Katrien

Voorwoord

GROND- eN AFbRAAKWeRKeN
Nv WebO vAN OveRstRAeteN

WWW.WEbO.bE - iNFO@WEbO.bE
TEL: 02/582.15.47 - TErNAT

KAPsALON ANNiCK
DAmes heReN KiNDeReN

biOLOgisChE KLEuriNgEN
sTATiEsTrAAT 79
1740 TErNAT
02 582 12 26
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Musate@Puls

Op 4 februari opende het jeugdorkest van Musate het concert met een medley 
van Henri Mancini gevolgd door ‘Around The World in 80 Days’. Nadien nam 
de hoornpupiter van het Musate-orkest de fakkel over met hun geweldige solo 
‘Le Rendez-Vous de Chasse’. De toon van dit intieme concert in jeugdcentrum 
Puls was gezet! 

Niet alleen de presentatie van Geo Raspé en Betty De Geyndt bracht ons in een 
sprookjeswereld, maar ook de mooie muziek van Monastery Tales, Le Chevalier 
De Versailles, Libertango, Snow White en How To Train Your Dragon bracht ons 
in hogere sferen. Dit alles gebeurde onder leiding van dirigent Jo Schelkens. 
Het hoogtepunt van de avond was voor velen waarschijnlijk de amusante solo 
van onze jeugddirigent Gert-Jan Schoup. Hij speelde het kwakende stuk ‘Dear 
Frog’. 

Na het concert werd de zaal snel omgetoverd tot een gezellige bar waar 
iedereen kon nagenieten met een drankje. 

Leen
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pensenkermis

In de keuken van het Parochiehuis van Ternat werd op vrijdagnamiddag 17 
februari druk gewerkt om de laatste voorbereidingen af te ronden. Jean 
begeleidde immers al snel de eerste hongerige mensen naar hun plaats. 
Alle helpgrage handen stonden te wachten om de eerste pensen en speciale 
schotels weg te brengen. 

Ook achter de tap en in het dessertenkot verliep alles naar wens. Mariekes 
koffie was zoals altijd weer een succes en traditiegetrouw waren de merveilleux 
uitverkocht!  

Dit alles hebben we in de eerste plaats te danken aan alle mensen die 
langskwamen om te proeven van al het lekkers. Een grote dankuwel gaat ook 
naar de keukenploeg, de mensen achter de tap en in het dessertenkot en alle 
jeugd die wederom zijn komen helpen. 

Hopelijk zien we jullie allemaal volgend jaar terug! 

Leen
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het jeugdweekend door de ogen van het kookteam

Met een bende van 40 kinderen op weekend 
gaan vraagt een goede organisatie. Het 
jeugdbestuur legt lang op voorhand de datum 
en de locatie vast, organiseert verschillende 
vergaderingen om het programma op punt te 
stellen en doet iedere keer bijzonder hard zijn 
best om het iedereen naar wens te maken. Dat 
verdient eerlijk gezegd een grote, mooie pluim. 

Proficiat vrienden! Ze zoeken ook iedere keer vrijwilligers om te koken voor de 
hele groep. Dit jaar was het de eerste keer dat wij ons hieraan hebben gewaagd. 
Dat was een gokje, zo zonder ervaring, maar we kunnen nu (gelukkig) al zeggen:  
’t was een meevaller! 

Die ‘zonder ervaring’ is natuurlijk relatief. Koken doen we thuis uiteraard wel, 
graag zelfs! Koken voor zo’n grote groep is daarentegen een ander verhaal. 
Bovendien wisten we dat onze doelgroep niet bepaald gemakkelijke eters zijn. 
Ieder jaar zijn er wel een paar meisjes of jongens die walgen van spaghetti 
of hun neus optrekken voor pensen met appelmoes. We waagden ons dus 
enige tijd terug aan het opstellen van een (voor ons) haalbare en een (voor de 
deelnemers) lekkere menu. Vrijdagavond was dat macaroni met hesp en kaas. 
Na wat gesukkel met de kaassaus konden we toch twee mooie gegratineerde 
ovenschotels op tafel toveren. En wow, iedereen lustte het. Eerste missie 
geslaagd!

De dag nadien stonden er balletjes in tomatensaus met puree op het menu. 
’s Avonds pas, dus geen haast, we hadden een volledige dag om voor te 
bereiden! We genoten mee van de repetities van de notenleerklassen en het 
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jeugdorkest. Nadien begon pas het echte werk: balletjes rollen! Ijskoud gehakt 
mengen met eitjes en paneermeel. Geen lachertje, zo’n 9 kilogram vlees! Om 
nog maar te zwijgen over het snijden van de ajuinen… Er werd geweend, dat 
kunnen we niet ontkennen. Maar oké, de balletjes en de tomatensaus stonden 
tegen een uur of vier te pruttelen op het vuur. Nadien konden we starten 
aan de patatjes. Schillen schillen schillen en hup de kookpot in! Dat lijkt niet 
zo’n moeilijke onderneming, maar zo’n 10 kilogram aardappelen aan de kook 
brengen duurt toch een heel stuk langer dan verwacht. Een half uurtje later 
dan oorspronkelijk aangekondigd konden we toch iedereen een dampend 
bord eten voorschotelen. En wonder boven wonder, ook toen geen "Eikes…”, 
“Bah…” of andere walgingen. Tweede missie ook geslaagd!
Ha zondag! Voor ons echter geen rustdag… Om het weekend feestelijk af te 
sluiten stonden er pannenkoeken op het menu! Met drie gloeiend hete pannen 
bakten we aan de lopende band, met twee grote stapels pannenkoeken 
als gevolg. Bij deze maaltijd hadden we weinig twijfels, dit zou iedereen 
wel lusten. Met goed gevulde buikjes trok iedereen terug naar Ternat. De 
deelnemers volledig uitgeput, het jeugdbestuur mogelijk nóg meer uitgeput 
en het kookteam vol vertrouwen om zich hier volgend jaar opnieuw aan te 
wagen! Eind goed al goed!

Arthur & Katrien
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Het ABC van Talent aan de Pupiter 

Altijd prijs - Bij onze geweldige tombola 
ging iedereen naar huis met een leuke 
prijs!

Barteam - Na het concert werd ieders 
dorst al snel gelest door de topservice 
van ons geweldig barteam.

Chocolademousse - En ook tiramisu 
waren de dessertjes van de avond. Volledig uitverkocht, dat zegt genoeg 
zeker?!

Dirigent Gert-Jan - Was voor de eerste keer aanwezig op Talent aan de Pupiter 
en wat deed hij het goed!

Engeland - Zo heette het geweldig zangstukje dat onze notenleerklassen en de 
initiatieklas brachten, mét gebaren erbij.

Fiere ouders - Dat zagen we zonder twijfel aan alle mama’s en papa’s, maar 
ook aan de oma’s, opa’s, zusjes en broers!

Gehakt - Kilo’s gehakt is er uiteraard nodig voor onze spaghettisaus. Wel 25!
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Honderden spaghetti’s - Het was weer een topeditie, jullie hebben massaal 
spaghetti gegeten, waarvoor dank!

Inspelen en inzingen - Noodzakelijk. Hoogstnoodzakelijk voor een concert. De 
instrumenten van het jeugdorkest werden warmgeblazen en de stemmen van 
de notenleerklassen en initiatieklas werden opgewarmd.

James Bond - De saxofoonklas bracht op een bijzonder amusante wijze de 
legendarische muziek van spion 007.

Kaaskroketten - Ondertussen al 
enkele jaren een vaste waarde op 
onze menu en ieder jaar opnieuw 
een succes!

Lange dag - De voorbereidingen van 
zo’n dag zijn geen lachertje. We stonden met het jeugdbestuur paraat van 9u 
tot 24u, maar nadien met een uitermate voldaan gevoel!

Mmm - Wat was die spaghetti lekker! Kris maakte opnieuw overheerlijke saus 
voor ons!

Neuriën - Na het concert werden vele concertliedjes nog volop met een 
glimlach geneuried door de Musate-leerlingen.

Opdienen - Onze jeugd zorgde ervoor dat iedereen in een oogwenk bediend 
werd met een drankje en een warm bord spaghetti!

Popelend - Van ongeduld! Gezonde stress hadden alle leerlingen en muzikanten 
voor ze het podium betraden.

Quatro’s - Trio’s en duo’s lieten het publiek horen wat ze het afgelopen jaar 
geleerd hadden.

Rommel - Zo’n spaghettifestijn breng al wat rommel - en bijgevolg opruimwerk 
- met zich mee. Het jeugdbestuur ruimde, met GE-WEL-DI-GE hulp van onze 
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Always a little more

bRusseLsesteeNWeG 605
1731 Asse-ZeLLiK

jeugd, de boel opnieuw op.

Shiftenlijst - Iedereen klaar voor zijn taakjes? Alle muzikanten wisten perfect 
wat te doen dankzij onze shiftenlijst!

Talent - Amai, we hebben mogen genieten van een heleboel talent! De 
muzikantjes lieten het beste van zichzelf horen en zien.

Uien - Tranen met tuiten - van geluk natuurlijk - wordt er gehuild bij het snijden 
van de ajuinen voor in de spaghettisaus… 

Véél zin - En of we alvast veel zin hebben in de volgende Talent aan de Pupiter 
editie. Deze gaat door op 28 april 2018!

Wassen - Veel handdoeken dienden gewassen te worden na het afdrogen van 
honderden spaghettiborden.

Xylofoon - Zelfs dit instrument weerklonk er op zaterdagnamiddag in de 
feestzaal van Sint-Jozef!

Yay - Wat een geweldige toffe dag beleefden we allemaal!

Zangtalent - De notenleer en inititatieklassen zongen uit volle borst, wat een 
talent!

Cloë en Katrien
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musate-muziekschoolnieuws

Klasconcert saxofoons
Op 10 juni organiseerde de saxofoonklas 
een klasconcert. En wat voor één. Iedere 
saxofoonleerling gaf een optreden om u tegen 
te zeggen. Proficiat saxen én proficiat Nele voor 
de geweldige leiding van deze sublieme klas!

Afstuderen initiatieklas 
De oortjes leren gebruiken, ritmes aanleren, 
liedjes zingen én eigen liedjes maken. Dit 
leerden Arwen, Lalie, Thor en Jef dit jaar in 
de initiatieklas. Op 17 juni vond de laatste 
initiatieles van het jaar plaats. De families werden 
uitgenodigd voor een klein toonmomentje. 
Nadat het liedje “Rusland” enthousiast werd 
gebracht, was het moment eindelijk daar: dé officiële diploma-uitreiking. Alle 
vier de initiatieleerlingen studeerden af met allergrootste onderscheiding en 
mogen met glans overgaan naar het eerste jaar notenleer. Proficiat topkids!

Laatste repetitie jeugdorkest
Op 24 juni vond de laatste repetitie van het 
jeugdorkest plaats. Na de repetitie volgde een 
welverdiende receptie om de zomervakantie 
in te zetten. Welverdiend? Zeker en vast! Deze 
topmuzikanten hebben een geweldig muzikaal 
schooljaar achter de rug. Iedereen boekte veel 
vooruitgang. Proficiat Musate Jeugdorkest én 
proficiat Gert-Jan Schoup voor de spiksplinternieuwe leiding vanaf dit jaar! 

Cloë
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sinksenkermis

Het begin van een muzikale Sinksenkermis op zaterdag…
Op zaterdagavond 3 juni vertrok er een 
stoet muzikanten van Musate van aan het 
gemeentehuis om de Sinksenkermis formeel 
te openen. Vrolijke marsjes klonken over de 
verschillende kermisattracties en de klanten 
op ieder caféterras kregen een persoonlijk 
concert. Aan ieder café snel een drankje en 
weer verder. Rond 20u was het tijd om terug 
te keren naar ’t Plein voor een concert. Nog snel de natte stoelen droogwrijven 
en iedereen zat klaar om naar een concert vol leuke meezingers te luisteren. 
Verschillende hits passeerden de revue, van een medley van Queen naar 
Candyman, Joe Cocker en Raymond van het Groenewoud. Ook Violet Baert 
kwam ons even vervoegen en zong het mooie Wrecking Ball. 

En het vervolg op maandag!
Op Pinkstermaandag is het naar goede gewoonte bloemenstoet en daar kan 
Musate natuurlijk niet bij ontbreken. Met een mooie bende muzikanten en 
heel wat enthousiaste jeugd marcheerden we door de Ternatse straten. Af 
en toe hielden we eens halt voor een deuntje en/of een verfrissende pint. 
Achteraf werd onze jeugd beloond op de rups, tot twee keer toe! Wat een 
plezant weekend voor jong en oud is dit Sinksenweekend toch altijd!

Leen & Katrien
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Toonmoment

Enkele maanden terug kregen de instrumentleerlingen dwarsfluit, klarinet, 
sax en slagwerk van Musate (die langer dan één jaar spelen) een uitdagend 
muziekstuk opgelegd. Een stuk dat zowel de muzikaliteit als de techniek van de 
leerling op de proef stelt en het niveau van de leerlingen test.

Er werd thuis talloze uren geoefend en er werd gezweet en gezwoegd tijdens 
de instrumentlessen. Wanneer iedere leerling zijn stuk zo goed als perfect 
beheerste, werd er nog een oefenmoment met een professionele pianiste 
ingepland. Uitdagend! Zéker bij een temperatuur van meer dan 30°C! 

Na weken van hard werk was 26 juni eindelijk daar. Dé dag waarop Musate’s 
toonmoment doorging. Net als vorig jaar werd er een leuke samenwerking 
opgezet met de bibliotheek van Ternat. Op die manier kon Musate haar 
toonmoment op een hippe locatie laten doorgaan en kregen bezoekers van 
de bib de kans om te genieten van een mooi streepje muziek. De zenuwen 
stonden hoog gespannen. Zéér hoog! De instrumenten werden voldoende 
warm geblazen en er werd diep in- en uitgeademd om de stress onder controle 
te houden. Mama’s en papa’s, broers en zussen, oma’s en opa’s en nonkels en 

Huisstijlgids

sChiLDeR- eN ReNOvAtieWeRKeN
tOm ANCOLet - 0473/97.11.88

ANCO.sChiLDeRWeRKeN@OutLOOK.COm

DeLhAiZe teRNAt
AssesteeNWeG 257

1740 teRNAt
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tantes kozen een plaatsje. Alice heette iedereen welkom en kondigde de eerste 
leerling aan. Seth op saxofoon beet de spits af. Wauw, wat een start! En ook alle 
leerlingen die volgden gaven het allerbeste van zichzelf. Familie, leerkrachten 
en voorbijgangers waren onder de indruk van het kunnen van onze Musate-
leerlingen. Muisstil bleef het in de bib, tot iedere leerling gespeeld had. Nadat 
Alice onze jonge muzikanten bedankte voor hun geweldige optreden, volgde 
dan ook een denderend applaus dat zelfs de burgemeester tot in zijn kantoor 
kon horen.

Een verdiend hapje en drankje, geserveerd op het mooie binnenpleintje van de 
bib, volgden om iedereen te bedanken voor het mooie muzikale jaar. Proficiat 
Musate- leerlingen, we zijn apetrots op jullie!

Cloë

Florent De Geyndt bvba
Bodegemstraat 37 - 1740 Ternat

02 582 14 39
degeyndt.ternat@belgacom.net



15

Interview met Jessica

Jessica De Bisschop (14 jaar), 
dochter van Bernadette en zus van 
Willem, geniet van haar laatste 
weken vakantie voor ze aan het 
derde middelbaar in de richting 
Wetenschappen start. Een nieuw 
schooljaar betekent ook opnieuw 
veel uren vertoeven in de aikido- en 
paardrijlessen, hobby’s die ze met veel 
passie beoefent. Uiteraard zal ze ook 
opnieuw in de dwarsfluitlessen van 
Tiny én in het Musate jeugdorkest te vinden zijn. Gelukkig maar, want Jessica 
heeft de afgelopen twee jaar bewezen dat ze talent heeft. Ze nam twee jaar op 
rij deel aan de Vlamo wedstrijden en schopte het tot de Vlaamse finale! Daar 
wilden wij graag meer over te weten komen, dus brachten we haar thuis een 
bezoekje!

Jessica, hoe lang speel je al muziek?
Ik ben begonnen met notenleerlessen in het 4de leerjaar, dus ondertussen 
speel ik al 6 jaar muziek. Mijn eerste dwarsfluitlessen kreeg ik van Alice, nadien 
ging ik naar Tiny, dan opnieuw een jaar Alice en nu terug Tiny. Allebei heel 
leuke leraressen trouwens!

En van waar jouw keuze voor dwarsfluit?
Nog voor ik begonnen was met muziek zei ik al tegen mama dat ik dwarsfluit 
wou spelen. Tijdens de notenleerlessen bij Evelyne mochten we af en toe 
eens spelen op haar hobo, toen twijfelde ik nog even over mijn keuze… Maar 
mijn mama bleek van kinds af aan ook interesse te hebben voor dwarsfluit. 
Zo kwamen we op het idee om ons samen in te schrijven in de lessen.  
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We hebben sinds het eerste jaar samen les en dat lukt heel goed, al oefenen 
we thuis wel apart. Mijn mama wil mij heel graag helpen met alles, maar dat 
maakt mij soms een beetje kwaad. Al mocht ze mij bij de wedstrijdstukken wel 
vaak tips geven!

Je hebt al 2 jaar op rij mee gedaan aan de Vlamo wedstrijden, hoe ben je 
daartoe gekomen?
Alice kwam met het idee om zowel mijn mama als ik te laten deelnemen. 
Mijn mama wou dit echt niet en ik heb heel lang getwijfeld. Alice heeft eerlijk 
gezegd een beetje moeten pushen om mij over de streep te trekken. Nu ben 
ik eigenlijk heel blij dat ik het toen gedaan heb, ik heb er heel veel uit geleerd! 
Het is echt een aanrader voor iedereen. Met de feedback van de jury die zegt 
waar je in de toekomst op moet letten ben je bijzonder veel!

Hoe heb je je voorbereid op zo’n wedstrijd?
Een aantal maanden voor de inschrijvingen selecteerde ik samen met Tiny een 
muziekstuk. Vlamo heeft hiervoor een lijst, maar je mag ook zelf een werk 
inzenden. Ik koos dit jaar voor Summer Memory van Frank Tomme. Vlamo 
heeft daarnaast nog heel wat andere gegevens nodig om de inschrijving 
compleet te maken. Nadien start het repeteren, alleen in de les en thuis, maar 
ook enkele keren met pianist. Ik heb vorig schooljaar twee keer geoefend met 
een pianist en dan nog een keer op het inspeelmoment voor de wedstrijd. Zo 
repeteren met een pianist vind ik heel leuk. Ik ben daardoor meer ontspannen, 
het gaat makkelijker en het stuk klinkt voller en mooier.

Heb je stress voor zo’n wedstrijd?
De week voordien heb ik echt heel veel stress. Dan besef ik plots dat het wel heel 
dichtbij komt en dat ik nog veel meer zou moeten oefenen. Op de wedstrijddag 
zelf ben ik redelijk rustig tot het inspeelmoment. Als ik daar fouten begin te 
maken geeft mij dat heel veel zenuwen. Ook andere kandidaten horen spelen 
zorgt voor stress!

vAN ROssem
AssEsTEENWEg 115

1740 TErNAT
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En de wedstrijd zelf, hoe ziet zo’n dag er eigenlijk uit?
Ik heb al twee schooljaren meegedaan 
aan de wedstrijd in Vlaams-Brabant, 
eerst in derde afdeling, vorig jaar in 
tweede afdeling. Ik zat twee keer in de 
finale met een score van 90%! Daardoor 
mocht ik deelnemen aan de finale van 
heel Vlaanderen die plaatsvond in het 
Lemmensinstituut in Leuven. Vlak voor 
het moment dat het aan mij was om te 
spelen, kon ik nog even inspelen met de 
pianist, dit jaar Dirk Herten. Nadien moest ik gaan spelen voor twee juryleden 
en publiek. In de Vlaamse finale was een van de juryleden trouwens dirigent 
Jo! De jury schrijft een rapport dat ik nadien mocht meenemen naar huis. 
Daarin kon ik hun feedback  en werkpunten lezen.
Afgelopen wedstrijd moest ik rond 15u spelen, maar de uitreiking was 
pas vanaf 17u. In die tussentijd ben ik een beetje gaan wandelen met mijn 
mama en papa, om de stress wat te vergeten. Tijdens de uitreiking roepen ze 
iedereen een voor een af. Toen ik mijn naam hoorde, moest ik op het podium 
mijn diploma in ontvangst nemen. Ik had 87,5%!

Wat is jouw doel voor het komende schooljaar?
Ik doe sowieso opnieuw mee dit jaar, nu in eerste afdeling. Het zou leuk zijn 
moest ik dit jaar tot in de Sonatina wedstrijd geraken, dat is nog een trapje 
hoger dan de Vlaamse finale. Daarnaast zou ik ook graag in het groot orkest 
willen meespelen zoals mijn mama en broer, al lijkt mij dat misschien wel nog 
een beetje te moeilijk.

Blijven oefenen Jessica, we verwelkomen je graag snel in het groot orkest! En 
nog eens een dikke proficiat vanwege heel Musate met jouw resultaten!

Wim & Katrien
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10 september:  Inschrijvingsdag muziekschool, Maantje, Ternat
29 sep - 1 okt:  Muziekweekend, Ter Helme, Oostduinkerke
15 oktober: Jeugddag, Maantje, Ternat
27-28 oktober: Concert Nacht van Musate, CC De Ploter, Ternat
19 november:  Dessertenconcert, Kruikenburg, Ternat
25 november:  Ceciliafeest, Parochiehuis, Ternat
20 januari: Filmavond jeugd, Maantje, Ternat
16-19 februari:  Pensenkermis, Parochiehuis, Ternat
2-4 maart: Jeugdweekend, Roosendael, Sint-Katelijne-Waver
28 april: Spaghettifestijn, Kruikenburg, Ternat

Juli
05: Alain Schottey
06: Louize De Roock, 
Marieke De Roock
15: Tim Stockmans 
15: Lies Thys 
16: Rani Vetsuypens 
17: Hans Decelle 
19: An Debolle
22: Alain Blindeman 
26: Jonas Grugeon

Augustus 
03: Emilie De Voght 
06: René Vanbegin
11: David Plas
19: Patrick Heirman 
30: Alexander Hermans
31: Siegrid Boeykens, Katrien 
Vandenbroucke

September
09: Wout Asselman
17: Marie Vandevorst 
24: Mona Vallaeys
25: Eline Ménil

Oktober
11: Bart Vande Voorde
24: Arwen De Deckers
25: Lennert Servranckx 
27: Seth Fordel
28: Cloë Vetsuypens

November
09: Guy Belsack 
21: Seppe Leroy
22: An De Smedt 
23: Quinten De Ryck, Vic Thirry 
28: Kris Arijs, Jo Schelkens, Mauro Van der 
Streeck

December
02: Finn De Brie, Ewan De Brie, Kjell 
Blancke
05: Hilde Van Der Cruys, Emile Van Gin-
derachter 
21: Jonathan Joos
26: Jan Van den Bogaert, Luc Hamels
28: Magda Meert 
29: Celine De Sterck
30: Anke Breyne

agenda

verjaardagen
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Musate fleurde op 13 juli de nocturne 
van de bibliotheek op met enkele 
deuntjes (zie foto).

Lucas Borghys en Febe Van Rossem 
vervoegden in het begin van 2017 het 
jeugdbestuur. Veel Succes!

Paul Vandiest is terug opa geworden, ditmaal van Lily. Proficiat!

Katrien neemt vanaf dit schooljaar de leiding van de muziekschool op zich.

Deze archieffoto dateert van Sinksenkermis 2005 en werd ons ingezonden 
door Kris Arijs. Heb je ook een leuke archieffoto, meld het ons!

aankondigingen

Archieffoto



RESERVATIE CC DE PLOTER EN MUZIKANTEN

 JOACHIM JAMAER & NATHALIE FLINTROP - CELLO
EMILIE DE VOGHT - SOPRAAN

EN NOG VEEL MEER IN RASECHTE PROMSSFEER
MUZIKALE LEIDING: JO SCHELKENS

EEN LICHT KLASSIEK CONCERT MET

20U - 27-28 OKTOBER 2017 € 10 / € 6 (-12 JAAR)

Nacht
VAN MUSATE


